Mededelingenblad
van het
Sint Jozefkoor

Maart 2014, jaargang 24, nummer 1

3X3=9 .....ieder zingt zijn eigen lied.

De eerste regels van een bekend en door iedereen
veel gezongen kinderliedje.

Een nul is niet veel waard, maar zet je hem ergens
achter, ja dan verandert er wel wat. Vul je daarna dan
bij dit liedje in de vervolgregel ook nog eens de naam
van ons koor in en je krijgt een tekst met een inhoud
en betekenis van een geheel andere orde.

3X 30 =90 .... het Sint Jozefkoor zingt zijn lied!
Sorry voor het ‘lied” op deze plaats , maar zo gaat nu
eenmaal dat bekende kinderliedje verder. Ik spreek
liever van “gezangen” en dan in het bijzonder ook
nog eens van “Gregoriaanse gezangen”.

Het Gregoriaans is voor ons als kerkkoor dé muziek die
op een aansprekende wijze de Bijbelse boodschap
doorgeeft. Niet alleen in het verleden, maar juist ook nu
heeft het koor een getuigende taak bij de geloofsbeleving.
Persoonlijk beschouw ik dit als een bijzondere taak
en opdracht voor het St. Jozefkoor.




Dat ik hierin niet de enige ben, moge blijken uit het feit dat
verschillenden van onze koorleden dit al meer dan 25, 40,
50, ja zelfs 60 jaren doen. En zo heeft het dan ook kunnen
gebeuren dat wij als kerkkoor al zo'n lange tijd bestaan.

Als mensen aan mij vragen hoe het toch komt dat ik al zo
lang bij een kerkkoor zing, dan antwoord ik zonder dat ik
daarbij na hoef te denken:

“Zingen bij het Sint Jozefkoor is méér dan alleen maar
zingen. Het is een overtuigende levensvisie, ja zelfs een
levenswijze, mede gevormd door het werk van de heer
Theo Driessen. ”

Bij eenieder van ons koor heeft dit geleid tot een rijkere en
diepere levensinhoud.

Persoonlijk denk ik nog vaak aan de woorden die Theo
Driessen eens gezegd heeft:

“De mens is het grootste,
als hij eer brengt aan God”.

Hopelijk zijn wij als St. Jozefkoor in staat deze visie ook in

de toekomst nog jaren gestalte te geven, want...............
iedere zondag opnieuw ervaar ik ten overvloede dat het
‘gewoon’ functioneren binnen de eucharistie ons eigenlijke
doel is. (Wat kan het toch ‘stil’ zijn in de St. Jozefkerk!)

Tot slot: Moge wij als Sint Jozefkoor met de getoonde
overtuiging en wilskracht, maar vooral groot in
bezieling, nog jaren op de ingeslagen weg verder
gaan.

Theo Bastiaans,
voorzitter.




Rooster

Za. 1-3
Zo. 2-3
Za. 8-3
Zo. 9-3
Do.13-3
Zo. 16-3

Ma.17-3
Wo.19-3

Za. 22-3
Zo. 23-3
Za. 29-3
Zo. 30-3
Za. 54
Zo. 6-4
Za.12-4
zo. 13-4
do.17-4

vr. 18-4

za. 19-4

zo. 20-4
za. 26-4
7zo. 27-4

repetitie

Achtste zondag door het jaar
repetitie

Eerste zondag van de vasten
vertrek naar Rome

Tweede zondag van de vasten
(kerk der Friezen, te Rome)
terugkomst uit Rome

St. Jozef Hoogfeest

18.30 uur inzingen

19.00 vur H. mis

repetitie

Derde zondag van de vasten
géén repetitie

Vierde zondag van de vasten
repetitie

Vijfde zondag van de vasten
repetitie

Palmzondag

Witte Donderdag

18.30 uur inzingen

19.00 uur H. Mis

Goede Vrijdag

18.30 uur inzingen

19.00 uur Viering

Paaswake

20.45 uur inzingen

21.30 uur H. Mis

Pasen

géén repetitie

Tweede zondag van Pasen




za. 3-D repetitie

zo. 4-5 Derde zondag van Pasen
za. 10-5 repetitie

zo. 11-5 Vierde zondag van Pasen
za. 17-5 repetitie

zo. 18-5 Vijfde zondag van Pasen
za. 24-5 repetitie

zo. 25-5 Zesde zondag van Pasen
do. 29-5 Hemelvaart

za. 31-5 géén repetitie
Verjaardagen

In de afgelopen periode zijn jarig geweest:

10 februari ~ Antoon v.d. Burgt
21 februari Hans van Saaze

Verder zijn in de komende maanden jarig:

21 maart Wim Dor

22 maart Jan Swinkels

24 maart Wim van Hugten
15 april Rien Lieffering

28 mei Gerard Akkermans

Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en wensen
jullie een fijne verjaardag toe (c.q. hopen dat jullie die gehad
hebben).




