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Studiereis

Na afloop van een eerdere studiereis naar Brugge in 2003 had
mijn terugblik in het mededelingenblad de titel “Van Bruggese
Triple naar Triple Brugge?”. Aannemende dat jullie alle
uitgaven voor jezelf en ons nageslacht bewaren, kunnen jullie
dat nog eens teruglezen. Mis je toevallig net die ene uitgave,
dan is hier even een opfrissertje.

Ik besloot het bewuste stukje met de opmerking naar Ard toe:
“Als het aan de deelnemers ligt, moeten Hans en ik rekening
houden met het organiseren van een Triple Brugge”.
Persoonlijk had ik niet gedacht dat dat er nog ooit van zou
komen. Immers ‘Drie is teveel’ is een gezegde.

“aar ja..... aangezien we tijdens onze komende studiereis
graag een cd-opname wilden gaan maken en wij de fijne
akoestiek van de kapel in het Leocollege nog in ons
achterhoofd hadden, gingen we overstag. Het Leocollege zelf
kan ons deze keer geen onderdak meer bieden, maar even
buiten Brugge is een abdij die ons wel kan herbergen.

“Een abdij?” hoor ik sommigen al denken. Uiteraard klinkt
het allemaal wat serieuzer en bepaalde maaltijden nuttigen in
de refter in het bijziin van de monniken vraagt natuurlijk ook
wel iets van (sommige luidruchtigen onder) ons, maar schrik



Voor de ontspanningsmomenten hebben wij de beschikking
over een eigen zaaltie (dus eigenlijk gewoon een soort
Thomaszaal zoals in Mechelen). Beloofd is dat het bier koud zal
staan, maar een koelkast konden Hans en ik bij ons oriénterend
bezoek niet ontdekken. Met een klap op mijn schouder
verzekerde gastenpater Nicolaas dat alles in orde komt. We
krijgen zelfs een sleutel van een apart deurtje om 's avonds na
ontspanning in Brugge (zoals pater Nicolaas het verwoordde)
zonder iemand wakker te hoeven maken rustig (?) binnen
kunnen komen. Enige lenigheid is hierbij wel vereist, want de
afmeting is wel zeer bijzonder. =

Naast de eerder genoemde cd-opname zullen we tijdens ons
verblijff in het Vlaamse land uiteraard op Hemelvaartsdag een
Heilige mis zingen. Hiervoor gaan we naar Ruddervoorde.
Pastoor Eddie van Maele en zijn parochianen zien er, na ons
eerder bezoek, al naar uit.

Op deze dag zullen we ook de alom bekende bloedprocessie te
Brugge aan ons voorbij zien trekken. Verder staat er voor de
zaterdagochtend nog een bezoek aan de stad Gent op het
programma.

Voor eenieder die meegaat hoop ik dat we er samen een leuke
en vruchtbare reis van maken, zodat we na afloop met recht
kunnen zeggen: “Hoezo ... ‘Diie is teveel'? Flauwekul allemaal;
het was:

‘Alle goede dingen in drieén’ en ‘In de herhaling schept men de
vreugde’. e

Theo Bastiaans,
voorzitter.

Tot slot nog het volgende.

Het programma zoals jullie dat aantreffen in dit mededelingen-
blad, kan op sommige punten door onvoorziene (Belgische)
redenen of anderszins aangepast worden.

(Liever niet natuurlijk)



Programma

Wo 20-05 | 15.00 Vertrei vanaf St. Jozefkerk
17.30 Aankorist St. Andries abdij
18.45 Avondeten in St. Andries abdij | refter
20.00 Repetii.e voor Hemelvaart zaaltje
21.00 Ontspanning zaaltie
Overng :hting St. Andries abdij
Do 21-05 | 07.30-08.00 | Ontbhijt ontbijtzaal
08.10 Vertrek naar Ruddervoorde
08.30 Omkleden en inzingen
09.00 Hoogmis
10.00-11.00 | Koffie ¢.d.
11.00 Terug i:aar St. Andries abdij
12.45 Middageten in St. Andries abdij | refter
14.00 Vertrek naar Brugge
15.00 Bezoek Heilig bloed processie
17.30 Terug nhaar Abdij
______ 18.45 Avondeten in St. Andries abdii I refter
20.00 Ontspanningsactiviteiten rzaaitjt-:-
Overnachting St. Andries abdij
Vr 22-05 " | 08.00-09.00 | Ontbijt ontbijtzaal
09.15 Vertrek naar Leo college
10.00-12.00 | CD-Opname Requiemmis kapel
12.00-14.00 | Middagpauze
14.30-17.00 | Vervolg opname Requiemmis kapel
18.00-20.00 | Avondeten in Brugge
20.00-22.00 | Ontspanning in Brugge
22.00 Terug riaar St. Andries abdij
Overnachting St. Andries abdij
Za 23-05 | 08.00-09.00 | Ontbijt ontbijizaal
09.30 Vertrek naar Gent
10.30-12.30 | Excursie in Gent
12.30-13.30 | Lunch in Gent
13.30 Vertrek naar Helmond
15.30 Aankonmist Helmond




