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Begeestering

“Het kan geen toeval zijn dat ik voor het derde jaar op rij

met Pinksteren in Nijmegen lig. Door complicaties bij
nieuwe medicatie ben ik dinsdag jl opgenomen in het
RadboudUMC. Doe ze allemaal de groeten van mij. Tk ben
in gedachte bij jullie. Ik wens jullie allemaal een
vreugdevolle en vredige Pinksteren.

Voor de nodige inspiratie wijs ik op mijn voorwoord van
het laatste mededelingenblad. Dat stukje heeft nu wel een
heel speciale lading voor mij.

Groeten en tot ziens ( Deo Volente )”.

Z0 luidde mijn mailtje aan Jos Leenen voor de Pinksteren.

Jos antwoordde mij als volgt:

“Ik weet hoe graag je er, zeker met Pinksteren, bij had
willen zijn. Ik zal jouw inspiratie vanuit Nijmegen (in je
mailtje van net en, ik heb het erbij gepakt, je voorwoord
uit het vorige mededelingenblad) overbrengen op het
koor.

We zullen morgen, speciaal bij Factus est repente aan je
denken. Dat de begeestering over ons allen mag komen en
via het koor het RadboudUMC nog even aandoet. De
Geest vliegt immers waar hij wil. Een bijzondere
Pinksteren wens ik je.”




Ik heb al vaak gezegd dat Pasen de kern van ons geloof is
en daar blijf ik bij. Pinksteren, daar weten wij meestal niet
zo'n raad mee. Dat is na dit jaar wel even wat anders voor
mij. Wat een ervaring, beleving heb ik meegemaakt.

Zaterdags, een gitzwarte dag voor mij, meld ik me aan
voor de Pinksterviering. “Topfit’, ongelooflijk, word ik die
Pinksterzondag wakker en ik kan daadwerkelijk naar de
viering. Ik bof, want mijn favoriete voorganger, een
Vlaamse pastoor die er meestal bijna een gewone mis van
maakt, heeft dit jaar de beurt. Tevens zie ik dat dit ook
geldt voor het koor dat medewerking verleent. “Dat komt
goed”, was mijn eerste gedachte. En dat was het ook; meer
zelfs dan dat. Denkend aan mijn, ons, eigen Sint Jozefkoor
gaat de viering van start. In gedachte ben ik bjj jullie, maar
dan plots overvalt me een apart, niet nader te omschrijven,
gevoel van....... Ja van wat?

Voor het eerst was ik niet de enige die vanuit het volk, lees
een recordaantal van acht patiénten, meezong, daartoe
uitgenodigd door de dirigent. Naast mij lag een vrouw,
ook lid van een koor welke elke zondag gewend is te
zingen. Hoewel de gezangen varieerden van Nederlands-
Engelstalig (Many gifts, one spirit) en Gregoriaans (Veni
Sante Spriritus) was het samen met de juiste woorden van
de pastoor een gewéldig geheel. Met tranen in onze ogen,
soms rollend over ons gezicht, ervoeren wij een speciaal,
apart gevoel. Er kwam iets over ons heen. Het kan niet
anders zijn dan dat de Heilige Geest zijn werk deed.
“Vreugde is een “zegen’; ze heeft iets Goddelijks, eeuwigs
en ze komt van boven. Vreugde is een geschenk, een
vrucht van de Heilige Geest.” Dat schreef ik in mijn vorig
voorwoord.




Na de viering ben ik snel uit bed gestapt en met behulp
van mijn krukken naar het koor toegegaan om ze te
bedanken. Ik weet nu wat onze parochianen bedoelen als
ze mij, na een door ons gezongen H. Mis, ooit speciaal
bedanken. Dat is toch waar alle koren het voor zouden
moeten doen. En dit koor deed dat ook, dat voelde je
gewoon.

Ook de pastoor, die ik later daarover sprak, vond het meer
dan zomaar een gewone Pinksterviering. Hij had gezien
dat de Heilige Geest werkelijjk geen grenzen kende en dat
hij meegevoerd werd door de Pinksterwind en in onze
harten was gekomen.

Laten wij als Sint Jozefkoor steeds weer samen met onze
pastoor blijven proberen die begeestering elke zondag te
bewerkstelligen.

Komend uit de lift, terug op de verpleegafdeling, zie ik
daar die spreuk weer staan. Een spreuk met deze keer een

bijzondere betekenis

“mooi zijn de stromen die komen uit de bron van je hart”.
Theo Bastiaans,

voorzitter.

p.s. sorry voor misschien een iets te persoonlijk woord,
maar ik wilde toch graag mijn beleving met jullie delen.




Rooster

Za. 06-6 repetitie

Zo.07-6 Sacramentsdag

Za.13-6 repetitie

Zo.14-6 elfde zondag door het jaar

Za. 20-6 repetitie in de St. Jozefkerk

Zo. 21-6 twaalfde zondag door het jaar

Za. 27-6 géén repetitie

Zo. 28-6 dertiende zondag door het jaar

Za. 04-7 repetitie

Zo. 05-7 veertiende zondag door het jaar

Za.11-7 repetitie

Zo.12-7 vijftiende zondag door het jaar

Za. 18-7 laatste repetitie voor de zomervakantie
Na afloop afsluiting bij de dirigent

Zo.19-7 zestiende zondag door het jaar

Vakantieperiode

De zondagen in de zomervakantie worden bij voldoende
aanwezigheid van de koorleden door het Sint Jozefkoor
gezongen. We nemen dan de gezangen vanaf 845 uur
door.

Ook op Maria Ten Hemelopneming, op zaterdag 15
augustus, wordt bij voldoende aanwezigheid om 18.30
uur de H. Mis gezongen.

Wie niet aanwezig kan zijn, of wie twijfelt over
aanwezigheid tijdens de vakantieperiode, kruist dit op de
absentielijst aan. Niet komen als het niet is aangegeven,
kan problemen geven voor de anderen. Wel komen als is
afgemeld, wordt gewaardeerd.
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zeventiende zondag door het jaar
achttiende zondag door het jaar
negentiende zondag door het jaar
Maria Ten Hemelopneming

17.45 inzingen; 18.30 H.Mis

twintigste zondag door het jaar
een-en-twintigste zondag door het jaar
twee-en-twintigste zondag door het jaar

Eerste repetitie na de zomervakantie
drie-en-twintigste zondag door het jaar
repetitie

vier-en-twintigste zondag door het jaar
repetitie

vijf-en-twintigste zondag door het jaar
géén repetitie

zes-en-twintigste zondag door het jaar
repetitie

zeven-en-twintigste zondag door het jaar
repetitie

acht-en-twintigste zondag door het jaar
repetitie

negen-en-twintigste zondag door het jaar
repetitie

dertigste zondag door het jaar

géén repetitie

Allerheiligen

repetitie

twee-en-dertigste zondag door het jaar
repetitie

drie-en-dertigste zondag door het jaar
repetitie

Christus Koning; Sint Ceciliafeest,




Verjaardagen

Augustus 26 Netty Kornuijt

September 19 Jos en Theo Bastiaans
22 Albert Scheepers

Oktober 15 Jo Kuijpers
26  Sjef Strik

November 07 Frans van der Leur
19 Peter Gruithuijzen
23 Frans Verbakel

Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en
wensen jullie een fijne verjaardag toe.




