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’Cantate Domino, cantate novum’

was het motto van de Gregoriaanse dag, welke wij
gehouden hebben op zaterdag 29 september jl. Op deze
dag — de 111° geboortedag van Theo Driessen — mochten
wij zo’n zeventig zangers begroeten. Dit grote aantal heeft
onze stoutste verwachtingen overtroffen.

‘Zingt voor de Heer een lied nieuw is de letterlijke
vertaling van de aanhef en dat hebben vele deelnemers
geweten ook. De tekst en de muzikale verwerking daarvan
stond centraal. Niks op ‘de automatische piloot’, maar
aandacht voor de accenten en de uitvoering ervan op de
wijze zoals dat al jarenlang elke zondag door ons koor in
de Sint Jozefkerk wordt gedaan.

Fijn was het te merken dat de deelnemers open stonden
voor de wijze van interpretatie van het Gregoriaans zoals
onze dirigent, Jos Leenen, die voor ogen heeft.

De aandacht bij alle aanwezigen was groot, de bereidheid
enorm en de ervaring / beleving intens.

Op de voor hem karakteristicke wijze — lekker ontspannen,
humoristisch, vriendelijk uitnodigend, doch ook dwingend
muggenziftend — kreeg Jos de grote massa daar waar hij
ze wilde hebben.




Het was een genot te zien en vooral te horen hoe men
door de tekst geinspireerd, de zeggingskracht van het
Gregoriaans als spraakkunst voor zangers wist te ervaren.
Als je je bindt aan de tekst, dan kun je in vrijheid zingen.
Je kunt er de klok dan niet meer op gelijk zetten. Sterker
gezegd nog: “Als het klopt, dan deugt het niet.” is een
citaat van Jos, wat wij al vele keren mochten horen.

Nou Jos — gezien de vele positieve reacties die wij
mochten ontvangen — geldt voor deze Gregoriaanse dag
echter wel degelijk: “Als het klopt dan deugt het of als het
deugt dan klopt het” en dat is vooral de verdienste van jou
geweest. Bedankt!

Verder een woord van dank aan Peter die voor ons alle
adressen heeft verzameld en Hans die de correspondentie
alsmede de organisatie van de dag ter hand heeft
genomen. Ook de inzet van de koorleden en zeker ook
Krijn, de vader van Maartje en ons Han als niet-koorleden
mogen niet onvermeld blijven.

Nu we dit gehad hebben kunnen we ons vizier gaan
richten op het Ceciliafeest, welke we traditiegetrouw vieren
op het feest van Christus Koning (zondag 25 november
a.s.). De commissie heeft de voorbereidingen afgerond en
vraagt jullie zo spoedig mogelijk deelname op te geven.

Tot slot wil ik jullie vragen om het rooster goed te bewaren
en aandachtig te bekijken, want we zingen ook weer met
Allerheiligen, maar helaas niet op zondag 18 november in
verband met de jubileum-mis van Lambardi.

Voor alle andere zondagen en de komende Adventstijd en
Kerstmis geldt gewoon: ‘Cantate Domino, cantate novum’.

Theo Bastiaans,
voorzitter.




Rooster

Za. 13-10 repetitie
zo. 14-10 Achtentwintigste zondag door het jaar
za. 20-10 repetitie
zo. 21-10 Negenentwintigste zondag door het jaar
za. 27-10 géén repetitie
zo. 28-10 Dertigste zondag door het jaar
do. 01-11 Allerheiligen
18.30 uur inzingen
19.00 uur Latijnse mis
za. 03-11 repetitie
zo. 04-11 Eenendertigste zondag door het jaar
za. 10-11 repetitie

70, 1111 Twee-en-dertigste zondag door het jaar
Za. 17-11 repetitie
zo. 18-11 Jubileum-mis van Lambard in de St.

Jozefkerk. Wij zingen dan dus niet!

za. 24-11 géén repetitie

70. 25-11 Christus, Koning Van Het Heelal
Ceciliafeest

za. 01-12 repetitie

zo. 02-12 Eerste zondag van de Advent
(Begin kerkelijk jaar cyclus C)

za. 08-12 repetitie

zo. 09-12 Tweede zondag van de Advent

Zd. 15-12 repetitie

zo. 16-12 Derde zondag van de Advent

za. 22-12 repetitie

zo. 23-12 Vierde zondag van de Advent

ma. 24-12 Kerstnacht

di. 25-12 Eerste Kerstdag




za, 29-12 géén repetitie

zo. 30-12 H. Familie

za. 05-01 repetitie

zo. 06-01 Openbaring des Heren
Verjaardagen

26 oktober  Sjef Strik

07 november Frans v.d. Leur
19 november Peter Gruithuijzen
31 december Jos Leenen

Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en wensen
jullie een fijne verjaardag toe.




