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Beste koorleden,

Op zondag 21 november jl. sloten we met het feest van
Christus Koning het kerkelijk jaar af. Er lag iets extra’s over
ons als koor. Er werd tijdens de Heilige Mis, mag ik met
trots zeggen, op een bijzondere wijze door ons gezongen.
Het had iets ‘verstillends’; het bracht nogal wat teweeg bij
onszelf én de kerkgangers. Hoe kan de dag waarop wij ons
jaarlijks Sint Ceciliafeest vieren, beter beginnen? ... Niet dus!
Door persoonlijke omstandigheden waren verschillende
leden en/of partners bij dit feest verhinderd, waardoor het
aantal niet zo groot was, maar dat mocht de pret in het
geheel niet drukken. Het programma, zoals dat door de
Cecilia-commissie was opgesteld, liep als een trein. De
diverse opmerkingen, gedurende de dag, de getoonde
belangstelling en aandacht bij de verschillende onderdelen
geven mij het gevoel dat met recht gesproken kan worden
van een geslaagde dag.

En dan begint al gauw de maand december, de laatste
weken van het kalenderjaar met zijn aparte sfeer. Er hangt




een bepaalde verwachting in de lucht en de meeste mensen
vinden het een gezellige tijd. Toch zijn er ook mensen die
somber zijn; bijvoorbeeld omdat het vroeg donker wordt en
zich juist in deze tijd extra eenzaam voelen. Ook zijn er
mensen waarvoor de wens als “Vrolik Kerstfeest” en
”Gelukkig Nieuwjaar” niet zo vanzelfsprekend is, omdat er
een geliefde wordt gemist of omdat er stormen in hun leven
zijn. Het “decembergevoel” helpt hen niet echt verder.
Gezelligheid en feest zijn natuurlijk goede dingen, maar als
er echter niets verandert, als mensen niet dichter bij elkaar
komen ... Ja, wat dan?

Dan is er in december één feest dat ons echt verder kan
helpen. Het Kerstfeest, waarin God blijk geeft dat Hij naar
de mensen omziet en bij hen wil zijn.

Het Kerstfeest, dat laat zien dat God van ons houdt en dat
Hij met ons meeleeft.

Door de geboorte van zijn zoon Jezus, liet God zien dat Hij
ons niet alleen laat. Alleen Jezus kan de innerlijke leegte -
die elk mens heeft - vullen. Hij wil bij ons zijn in de
stormen van ons leven en geeft door alles heen uitzicht op
een geweldige toekomst.

Hij beloofde:

“Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in
de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven
geeft”(Johannes 8:12)

In dat licht bezien, wens ik U allen een Zalig Kerstfeest en
een Gelukkig Nieuwjaar!

Theo Bastiaans,
voorzitter




Rooster

zo. 28-11
za. 04-12
zo. 05-12
za. 11-12
z0.12-12
za, 18-12
z0.19-12
vr. 24-12

za. 25-12
z0. 26-12
za. 01-01
zo. 02-01
za. 08-01
z0, 09-01
za. 15-01
z0. 16-01
za. 22-01
zo. 23-01
za. 29-01
z0, 30-01
za. 05-02

z0. 06-02
za. 12-02
zo. 13-02
za. 19-02
zo. 20-02

eerste zondag van de advent
repetitie

tweede zondag van de advent
repetitie

derde zondag van de advent
repetitie

vierde zondag van de advent
Kerstavond:

20.30 uur inzingen,

21.00 uur kerstliederen,

21.30 uur H.Mis

Eerste Kerstdag

Sint Jozefkoor zingt niet (dameskoor)
geen repetitie

Openbaring des Heren
repetitie

Doop van de Heer

repetitie

Tweede zondag door het jaar
repetitie

Derde zondag door het jaar
geen repetitie

Vierde zondag door het jaar
repetitie, aansluitend
Ledenvergadering

Vijfde zondag door het jaar
repetitie

Zesde zondag door het jaar
repetitie

Zevende zondag door het jaar




za. 26-02 geen repetitie

zo. 27-02 Achtste zondag door het jaar

za. 05-03 repetitie

zo. 06-03 Negende zondag door het jaar (carnaval)
za. 12-03 repetitie

zo. 13-03 Eerste zondag van de veertigdagentijd
za. 19-03 Sint Jozef Hoogfeest (repetitie of H.Mis?)
zo. 20-03 Tweede zondag van de veertigdagentijd
za. 26 03 geen repetitie

zo. 27-03 Derde zondag van de veertigdagentijd
za. 02-04 repetitie
zo .03-04 Vierde zondag van de veertigdagentijd

za. 09-04 repetitie

zo. 10-04 Vijfde zondag van de veertigdagentijd
za. 16-04 repetitie

zo. 17-04 Palmzondag

Verjaardagen

31 december Jos Leenen
21 februari Hans van Saaze

21 maart Wim Dor

22 maart Jan Swinkels

24 maart Wim van Hugten
15 april Rien Lieffering

Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en wensen
fullie een fijne verjaardag toe.




